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BESCHRIJVING
Jean Ide was afkomstig uit een Zultse brouwersfamilie. Eind juni 1914 werd benoemd tot burgemeester van Zulte. Jean was geen fan
van de Duitse bezetter. Van juni 1917 tot augustus 1918 zat hij in de cel. Eerst in Gent, dan in het Duitse Siegen. De burgemeester zou
Belgische soldaten achtergehouden hebben voor de Duitse bezetter. De bewijslast was erg zwak en Jean Ide werd nog voor het einde
van de oorlog vrijgelaten. Gemeentesecretaris De Meulemeester was samen met de burgemeester vastgezet, maar hij kwam enkele
maanden voordien al vrij.

Tijdens de gevangenschap van Jean Ide was gemeenteraadslid Basile Ide aangesteld als vervangend burgmeester. Jean bleef op
gespannen voet leven met de Duitse bezetter. In W.O.II vloog hij terug voor een korte periode achter de tralies.

Jean Ide bleef tot aan zijn dood in 1947 de burgemeesterssjerp dragen. Hij werd opgevolgd door Adolf Ghyselinck.
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bidprentje

DATERING
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TREFWOORD
Zulte, burgemeester, politiek gevangene
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