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BESCHRIJVING
Kunstschilder Emiel Claus woonde van 1881 tot 1924 in villa Zonneschijn te Astene. Vlak naast de villa stond Claus' atelier. In dit atelier
kwam een groot aantal doeken tot stand.

In 1976 werd de voormalige werkplaats van de kunstenaar echter gesloopt. Als aandenken aan het atelier metste men op die plek een
muurtje. Hierin werd een gedenkplaat aangebracht.

Op de bronzen plaat wordt Emiel Claus tijdens het werk afgebeeld. De reliëfplaat draagt het opschrift "A Emile Claus, le peintre de la
Lys" Ch. Vander Stappen, Astene, 1895".

Villa Zonneschijn en het bijhorende domein staan slechts zeer uitzonderlijk open voor het publiek.
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